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Vertelling 8–12 jaar

Stem uit de hemel
Jezus loopt voorop. Daar is op zich niets bijzonders aan. Petrus, Jakobus en Johannes
volgen Jezus. Ook dat is best normaal. Ze zoeken een rustig plekje op de berg, een plek 
waar ze even alleen kunnen zijn. Ook dat gebeurt wel vaker. Overal waar Jezus komt, 
zijn zoveel mensen. Ze willen Jezus zien, voelen en horen. Nu is het even tijd om rustig 
samen te zijn.
De leerlingen kijken naar Jezus. Ze zien dat hij zich wat ontspant. Ze zien dat zijn 
gezicht wat zachter wordt, het krijgt weer een beetje kleur. Maar wat ze dan zien, zorgt 
voor verbazing. Ze zien dat Jezus’ gezicht begint te stralen. Ze zien dat zijn kleren 
witter dan wit worden. En voordat de leerlingen na kunnen denken over wat er nu 
gebeurt, zien ze twee mensen naast Jezus staan. Die waren er net nog niet. Ze zien dat 
de twee bezoekers Mozes en Elia zijn, profeten van lang geleden. Mensen die leiders 
waren voor het volk. Mensen die in hun tijd op aarde eigenlijk hetzelfde deden als wat 
Jezus nu doet. De leerlingen zien hoe Jezus, Elia en Mozes druk met elkaar in gesprek 
zijn. 
Waar zullen ze het over hebben? vraagt Petrus zich af. Hij schuift wat dichterbij en zegt 
tegen Jezus: ‘Zal ik drie tenten opzetten? Eén voor ieder van jullie?’ 
Voordat Petrus verder kan praten, verschijnt er een stralende wolk. De schaduw van de 
wolk glijdt over de bezoekers van de berg. Uit die stralende wolk klinkt een stem die 
zegt: ‘Dit is mijn lieve Zoon. Hij maakt mij blij. Luister naar hem!’ 
De leerlingen schrikken. Ze laten zich op de grond vallen en houden hun handen voor 
hun gezicht. 
Jezus komt dichterbij, raakt de leerlingen aan en zegt: ‘Sta maar op, jullie hoeven niet 
bang te zijn.’ 
De leerlingen staan op. Ze kijken voorzichtig om zich heen. Ze zien niemand meer, 
alleen Jezus is nog bij hen. Met zijn vieren gaan ze weer naar beneden. 
‘Luister’, zegt Jezus; ‘vertel niemand wat jullie op de berg hebben meegemaakt. Totdat 
de Mensenzoon is opgestaan.’

Jolanda van der Marel
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Doen
Ga op zoek naar aureolen in de schilderkunst en kijk wat je erover kunt leren/
ontdekken.

Weetje
Weet je dat in de oude (schilder)kunst ook vaak een soort stralende zon te zien is 
achter personen? Dat noemen ze een aureool. Deze zon laat iets zien van iemand zijn 
diepste aard, iets dat verborgen, goddelijk is.

8-10 jaar

l
Gesprek: Jezus verandert.

Veranderen wij ook? Op welke

manier dan? En als je goed naar

elkaar kijkt, is daar dan ook iets verborgens,

goddelijks te ontdekken?

p
Spel: Maak tweetallen die tegenover

elkaar staan. Om de beurt mag iemand

iets zeggen of doen, waardoor een

ander gaat stralen. Wie straalt er als eerste?

Bespreek na afloop hoe het was. Is er iemand

die zijn/haar ervaring wil delen? Bedenk ook

samen welke woorden/handelingen je mee

kunt nemen de week in om anderen te laten

stralen.

m
Zingen: Luister samen naar het lied:

‘Wij waren erbij’. [Kind op Maandag

liedarchief ] Johannes, Petrus en Jakobus

waren er ook bij, daar op die berg met het

wonderlijke bezoek. Wat zouden zij daarover

kunnen zeggen/zingen?

11-12 jaar

l
Gesprek: Wat zegt de stem uit

de hemel? Dit hebben we eerder

gehoord! Lees maar eens het

verhaal over de doop van Jezus (Matteüs 3: 17).

Waarom denk jij dat dit twee keer gezegd

moest worden?

p
Spel: Er staat niet geschreven waar Jezus

het met Elisa en Mozes over had. Maak

groepjes van drie en laat elk groepje

nadenken over een mogelijke inhoud van dit

gesprek. Ze spelen dit uit voor de rest van de

groep.


